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Bezinning

De bergrede, Karoly Ferenczy, 1890
Nationaal Hongaars meuseum, Boedapest

Gebed

Een vorige keer gaf ik u het Aramese Onze Vader.

Vandaag wil ik wat verder mediteren over het gebed in ons leven.

Waarom bidden we eigenlijk. Waar vragen we om. Bidt u nog net zo als 20 of 50
jaar geleden? Of zit daar bij u ook een ontwikkeling in?

Toen onze kinderen klein waren, bad ik een keer voor het avondeten: Wilt u papa
straks weer veilig thuisbrengen? Even later ging de telefoon: een collega belde
dat Teus hem net afgezet had en er nu dus aankwam. lk legde de telefoon neer
en zei: papa komt over een half uurtje thuis. Waarop onze zoon(4) vroeg: Was
dat de Here Jezus?

Zo bid ik niet meer. Want dat jochie van 6 dat onder een vrachtwagen kwam, had
God dat moeten voorkomen? Heeft God de wereld aan touwtjes?

Van de rabbijnen (Tenachon, Folkertsmastichting) heb ik geleerd, dat de
eredienst (waaronder ook de offers) er in Israél niet was voor God, maar voor de
mensen. Het is ‘een middel om het inzicht in onze bestemming levend te
houden’. God heeft ons geopenbaard in de Tora wat goed is en het gebed (en
vroeger het offeren) brengt ons steeds weer te binnen hoe wij leven. Voldoet ons
leven aan de aanwijzingen uit de Tora. Barmhartigheid wil ik en geen offerande,
laat Jeremia de Heer spreken. Je moet je verlanglijstje niet bij God leggen, je
hoeft God niet gunstig te stemmen: jij moet het goede doen!



Bezinning

Als we de beden van het Onze Vader tot ons door laten dringen, zien we dat ook
daar Jezus de nadruk legt op wat wij kunnen doen:

Laat uw naam geheiligd worden - door éns

Laat uw koninkrijk komen - er is pas een koninkrijk als wij God koning laten zijn
Laat uw wil gedaan worden - door éns

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben - en inzicht, zei het Aramese
gebed

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig
was.

Als je, in je gebed, je banden met de Vader aanhaalt, weet je weer dat je bewust
moet leven, keuzes maken, daden stellen.

Zoiets. Denk ik nu.

Joke Stahlie-Verheij



Pastoraat

De commissie Pastoraat stelt zich voor

Wat is en doet de commissie pastoraat?

Naar elkaar omzien

Pastoraat is een kerntaak van de gemeente. We zien dat in onze gemeente terug
in de aandacht die er door gemeenteleden aan elkaar, maar ook aan mensen
buiten de gemeente wordt gegeven. We zijn daar blij mee. Pastoraatin onze
gemeente is “omzien naar elkaar in de naam van Christus”.

Zo met elkaar meeleven in blijde en verdrietige tijden, staat aan de basis van een
levende gemeente. Elkaar kennen, laagdrempelig bij elkaar aanwezig zijn is de
kracht van onze kleine gemeenschap, de Johanneskerk. En wij prijzen ons
gelukkig dat dat ook door niet - gemeenteleden regelmatig zo wordt ervaren.
We noemen dit het onderlinge pastoraat.

De commissie pastoraat

De commissie pastoraat van de kerkenraad
wordt gevormd door de predikant en de
pastorale ouderlingen. De predikant is
beschikbaar voor de hele gemeente, de
ouderlingen hebben ieder een wijk van
onze gemeente onder hun hoede. Zijj zijn
dus zowel lid van de kerkenraad als van de
commissie pastoraat. Ook kent onze
gemeente een aantal bezoekmaatjes, die
ieder ook een aantal gemeenteleden
regelmatig bezoeken.

De commissie pastoraat komt 1 x per 2 maanden bijeen om persoonlijke,
organisatorische en pastorale zaken te bespreken. Eens per jaar organiseren we
een lunch zodat de ouderlingen en de bezoekmaatjes elkaar kunnen ontmoeten
en ieder zich verder kan bekwamen in het pastoraat.




Pastoraat

Werkzaamheden Pastoraat

Naast het bezoekwerk door ouderlingen, predikant en maatjes organiseert de
commissie pastoraat de gedachtenis van de overledenen in de gemeente en
voor het dorp met een inloop op de zaterdag rond Allerzielen (2 november).
Daarnaast hebben zij - naast de predikant - een spilfunctie in de
Gedachtenisdienst op de daarop volgende zondag.

Verder zijn de ouderlingen volgens rooster namens de kerkenraad “ouderling
van dienst” in de zondagse eredienst en in diensten bij bijzondere
gelegenheden.

Ook de inloopochtend, op de 1ste dinsdagochtend van de maand van 10:30 tot
12 uur in de Johanneskerk, is een initiatief van het pastoraat, om onderlinge
ontmoeting te stimuleren.

Er hangt een prikbord achterin de kerk waarop berichten worden opgehangen
over geboorte- en overlijdensberichten, adressen van mensen die tijdelijk in
zieken-/verpleeghuizen verblijven, etc. zodat gemeenteleden desgewenst een
kaartje kunnen sturen.

Commissie Pastoraat



Vakantie

Vakantie

Ik ga in een boom klimmen, bellen blazen en genieten van
de mooie kleuren.

Dit uiteraard naar het voorbeeld van de ‘kluizelaar’ uit de
klassieker ‘Pluk van de Petteflet’ van Annie M.G. Schmidt.

Ik wens iedereen goede weken, of je nou thuis bent of op
vakantie, aan het werk of vrij, alleen of met anderen. De
zomer is een tijd om de teugels te laten vieren, tijd te maken
voor oude vrienden, tijd om nieuwe energie op te doen en
nieuwe plannen te maken. Dat is een voorrecht. Want soms
is er geen ruimte voor vakantie omdat taken dezelfde
blijven, elke dag, zomer en winter. En ook zorgen en stress
zijn niet altijd op vakantie te sturen. Daarom mijn wens voor
wie dit leest: laat je oog elke dag op iets moois vallen en
wees dankbaar.

Vanaf maandag 4 augustus ben ik weer in Leersum en hoop
ik weer velen te ontmoeten.
Hartelijke groet, Diederiek van Loo

Gebed in de zomer, of: Gebed bij het ouder worden

Dat gezegend is deze tijd van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode van minderen en loslaten.
Dat mijn rennen wandelen

en mijn dadendrang genieten worden.

Dat juist nu vriendschapsbanden sterker worden.
Dat ik de tijd neem stil te staan bij hetgeen mij draagt.
Dat ik leef in verbondenheid met mijn ziel

en met respect voor mijn lichaam.

Dat ik geniet van wat mensen mij bieden
en van wat de natuur mij schenkt.

Dat het een tijd zal zijn waarin ik ga met
de kracht van de hemel, het licht van de zon,
de jacht van de wind, de vastheid van de aarde.

(Peter Denneman)



Diaconie

Collecten

1e collecte
zondag 13 juli: Protestantse Kerk Missionair werk

Online kennisplatform over pionieren

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd met en
geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema'’s als
'Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof', 'Hoe ontdekken we waar we als
kerk van toegevoegde waarde junnen zijn? en 'Hoe bouwen we een nieuwe
gemeenschap met mensen buiten de kerk? Wil de Protestantse Kerk de
opgedane kennis gratis en breed beschikbaar stellen voor pionieersplekken,
andere vormen van kerk-zijnen bestaande gemeenten die kerk naar buiten’willen
zijn.

zondag 20 juli: Voedselbank Utrechtse Heuvelrug

De doelstelling van de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is het (tijdelijk)
verschaffen van voedsel aan mensen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die
onder de armoedegrens leven, en het reduceren van voedselverspilling. Binnen
onze gemeente zijn er twee uitgiftepunten voor voedselpakketten en één
distributie centrum waar het voedsel wordt opgeslagen en de pakketten
ingepakt worden.

De voedselpakketten zijn altijd rijkelijk gevuld met producten die gratis ter
beschikking worden gesteld door supermarkten die met Voedselbanken
Nederland hierover afspraken hebben gemaakt. Maar ook lokale ondernemers,
bewoners, scholen en kerken binnen de Utrechtse Heuvelrug zamelen producten
in of houden acties ten behoeve van de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug.

De Voedselbank is geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en
instellingen, kerken en particulieren. Voor voedsel en vrijwilligers wordt niet
betaald.



Diaconie

2e Collecte 2e halfjaar 2025

De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de 2e
collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij ons solidair
willen opstellen met de gemeente in Utrecht waar de problemen rond de
mensen die dak en/of thuisloos zijn vele malen groter zijn dan bij ons in ons
dorp.

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn,
of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een
bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar
ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak boven hun
hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een prettige thuisplek te
maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen ze een
groot deel van hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen zijn,
hebben meestal een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet
zelden speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite
hebben met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn
wantrouwend, bang of isoleren zich snel.



College van Kerkrentmeesters

Bevestiging ouderling kerkrentmeester

In de dienst van 29 juni werd afscheid genomen van Meindert Kooistra als
ouderling-kerkrentmeester. We bedanken Meindert voor zijn inzet als
penningmeester.

Marc Kamermans werd bevestigd als ouderling-penningmeester. Hij volgt
Meindert op als penningmeester.

Johan Doornenbal,
voorzitter College van Kerkrentmeesters

Voorbeden acclamatie 3690
Slotlied 657 1,4

foto's Hannelieke van de Beek



Kunst in de Johanneskerk

Zegen van het kleurenfeest

bij de expositie van groep 1 & 2 in de Johanneskerk,
zomer 2025

Gezegend ben je met het rood van de liefde,
gezegend met het oranje van de ondergaande zon,
gezegend met het vrolijke geel van paardenbloemen,

ik zegen je met het groen van het gras,
als je buiten mag spelen.

Ik zegen je met het blauw van water als je dorst hebt,

ik zegen je met het paars van een mantel
alsof je een echte koning bent,

ik zegen f'e met Gods witte licht,

waarin alle kleuren samenkomen!
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Gemeenschap vieren

Gemeenschap vieren 5 en 6 juli 2025, een impressie

Net terug van vakantie loop ik op zaterdagmiddag 5 juli de kerk in. Het is al
redelijk druk met mensen die met allerlei voorbereidingen bezig zijn voor ons
zomerfeest in de Johanneskerk. In de kerkzaal staan tafels en stoelen en is een
grote lege ruimte gecreéerd voor spelletjes en de tafels zijn nodig voor de
maaltijd vanavond. Rond haf vier is het een drukte van belang en worden we
welkom geheten door Hilje en Kora die met heel veel vrijwilligers alles
georganiseerd hebben. De aanleiding tot dit feest was de vraag van iemand wat
we doen voor onze vrijwilligers. Hilje is toen eens nagegaan wie er allemaal wat
doen in onze kerkelijke gemeenschap. Ze kwam tot ongeveer 70 namen. Sterk
overeenkomend met onze deelnemers aan de kerkelijke vieringen. We hebben
toen gezegd: “We gaan een feest vieren voor heel onze gemeenschap waar veel
aandacht is voor elkaar. Daarin ervaren we ook de aandacht van God voor ons!”
En wat is het een feest geworden!

lk zag ouderen en jongeren spelletjes spelen, er werd een lied geoefend,
gewandeld, bloemen geschikt en gezellig met elkaar gepraat. Kort voor de
maaltijd luisterden we naar het lied o.l.v. Joke en hebben we hartelijk afscheid
genomen van onze Afrikaanse vrienden, die met een mooie gift in augustus weer
naar hun land en kerk teruggaan.

Daarna de maaltijd. In de hal
stond een keur aan schalen
met allerlei warme en koude
gerechten, waarvan mensen
zich  afvroegen wat het
allemaal was. Maar wat was het
lekker, al die onbekende
vegetarische lekkernijen. En
als klap op vuurpijl een
geweldig toetje.

Rond acht uur begon de
uittocht naar huis, wat was het
leuk en wat was het goed. We
hebben werkelijk de

gemeenschap met elkaar gevierd.

samen aan de maaltijd
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Gemeenschap vieren

En zondagmorgen waren we al weer terug met nog veel meer mensen, ook uit
de andere kerken waarmee we de gemeenschap gevierd hebben. Vanwege de
regendreiging was de oecumenische openluchtdienst verplaatst naar de
Johanneskerk die overvol was. Een inspirerende dienst met onze predikant en
met medwewerking van leden van de Sint Andriegeloofsgemeenschap en de
nieuwe predikant van de Michaélkerk ds. Hendrik Mosterd. We voelden ons
allemaal zo wvrij als de vogels waarnaar Gods goede zorg uitgaat. Een
koperensemble begeleidde ons zingen (dankzij al de muzikale lijntjes van ds.
Diederiek) en na afloop genoten we met elkaar van de koffie/thee/limonade met
krentewegge. Rond twaalf uur liep ik naar huis en dacht ik: “Dank U Heer voor al
die goede dingen in een chaotische wereld. Ga verder met ons op weg”!

§i. de oecumenische viering

Op de volgende pagina ziet u een impressie van het fantastische zomerfeest.
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Fotoimpressie zomerfeest

Hilje en Kora openen het feest het levend ganzenbord bloemschikken in de hal

S R SR

de zangklas aan het werk tafeltennis voor jong en oud sjoelen verleer je nooit

Johan neemt afscheid van de
studenten

foto's:

Hannelieke van de Beek
Christel Eijkelenboom
Hanny van Schaik
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Van de redactie

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief

De nieuwsbrief is een uitgave die niet alleen voor u maar vooral ook door u
wordt gemaakt, uw bijdragen zijn het fundament onder de nieuwsbrief en de
redactie stelt uw kopij dan ook zeer op prijs.

Een vaste opmaak vormt het “gezicht” van de nieuwsbrief en de redactie
besteedt bij het samenstellen hieraan veel aandacht.

U kunt de redactie hierbij helpen als u de volgende aanbevelingen zou willen
gebruiken:

Tekst:

e gebruik geen hoofdletters om zinnen en koppen te accenturen. gebruik “vet”
of “cursief” om teksten te benadrukken.

e houd een regelafstand van 1 aan.

Beelden:

e gebruik bij het versturen het formaat “normaal” (iPhone), de maximale grootte
van de foto bedraagt = 120kb.

e verstuur foto’s niet per whatsapp maar per email.

e probeer bij het fotograferen de telefoon recht en evenwijdig aan het
onderwerp te houden.

De redactie

Teus en Hans
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

13/07: ds. Geertien Morsink
20/07: ds. Daco Coppoolse
27/07:  pastor Ko Schuurmans
03/08: ds.Hans Breunese
10/08: ds. Arend Altena
17/08: ds. Diederiek van Loo
24/08: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

13/07: Derk Bretveld 0343 456703
20/07: Corrie Neecke 06 54233154

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

15


https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 24 juli 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
juli t/m sept 2025: Hans Neecke
okt t/m dec 2025: Teus Stahlie
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